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KERST – EN NIEUWJAARSWENS 
 

 
Tijdens de 12 Heilige N achten (24.12 – 05.01) zijn de lagen naar de bovenwereld dun. Die lagen 
bouwen zich geleidelijk aan op. Dromen zijn in deze periode belangrijke boodschappen. Intense 
dromen i.v.m. de toekomst, heling en adviezen noteer je best. 
Vermits alles ook van onze kant gemakkelijk door de sluiers heen gaat, let je best op wat je denkt, 
voelt en doet. Want dit komt terug in jouw leven voor 2026. Doe prettige dingen, alles wat je voor het 
komende jaar wilt. Je kan ook gebeden en wensen doen. Je kan verschillende plantenspirits aantrekken 
voor specifieke ondersteunende energieën en kwaliteiten. 
Als je het gevoel hebt niet te weten wie je bent of wat je taak is in dit leven, je te weinig verwantschap 
voelt met het leven om je heen, moeheid, doelloosheid en rusteloosheid je leven van alledag bepaalt, 
dan betekent dit dat je de verbinding met je wortels kwijt bent of de verbinding te zwak is. 
Via andere culturen, de spiritualiteit van andere volkeren, bv. Zuid-Amerika of het Verre Oosten, kan 
je op je eigen spirituele pad komen. Stel je open voor de energie van de voorouders en plaats die dan 
terug op vaste grond in Noordwest-Europa. 
Zoek verbinding, bezieling in en met alles om je heen. Alles heeft een eigen wil en dwingt respect af. 
Word je bewust van de onderlinge afhankelijkheid tussen al die wezens en jezelf. Doe je dagelijkse 
handeling vanuit dit bewustzijn. 
 
Lukt het niet je dromen te verwezenlijken? 
Manifestatie is geen kwestie van willen, wel van resonantie. Als jouw innerlijke trilling niet 
overeenkomt komt met de gewenste realiteit, kan je verlangen niet vibreren in een anders trillend veld.  
Een reden temeer om je af te stemmen en je te herinneren wie je werkelijk bent en daarmee op nieuw 
te resoneren. 
Richt je energie in een verticale beweging  die je ontvangt en je lichaam doordrenkt met Licht. Sta dit 
toe. Je komt terug in je centrale as waar geest, ziel en lichaam één geheel vormen. 
 
Wat is verbinding eigenlijk? 
Met Kerstmis lijkt er veel verbinding te zijn tijdens familiefeesten te over. 
Nochtans kan je je in een grote groep juist heel eenzaam voelen.  
Nabijheid is helemaal geen synoniem van verbinding. Alleen wanneer men met een geopend hart 
aanwezig is, kan er echte verbinding zijn. Echte verbinding geeft een warm gevoel. 
Echte verbinding is geen rol. Ze ontstaat niet door een gemaakte glimlach die iets verbergt. Openheid 
betekent ook kwetsbaar zijn. Durf je kwetsbaar te tonen. 
Echte verbinding is zeldzaam omdat veel mensen bang zijn zich kwetsbaar te tonen, bang zijn voor de 
waarheid, voor hun eigen waarheid. Er is geen innerlijk fundament. Ze praten, lachen, doen gezellig, 
maar slechts oppervlakkig. Hun binnenwereld is niet warm, maar arm. 
Durf te zeggen wat echt is, waar jij voor staat, voor openheid, voor écht samen zijn. 
 
De energie van de oude tradities en de energie van deze tijd zijn gestoeld op hetzelfde bewustzijn, 
maar nu in een vorm die past bij het huidige bewustzijn dat ontwaakt. Het ontvouwt zich in een 
dubbele beweging, in een verticale beweging naar binnen (lichtlichaam) en een horizontale beweging 
naar buiten (aarde, water, vuur, licht, ruimte en tijd). Je voelt het zonder dat je hoeft te begrijpen. 
Terzelfdertijd ontwaakt het oorspronkelijk bewustzijn, het veld waarin we herinneren wie we 
werkelijk zijn, de weg terug naar de innerlijke Bron. 
 
Wat houdt je nog gevangen? 
Het beperkt je vrijheid. Het zit in je hoofd en is het tegenovergestelde van vrijheid. 



Vrijheid bekom je door het besef dat niets je werkelijk kan binden. 
 
De maand december is donker met veel kleine lichtjes. Die kleine lichtjes worden groot in de lente en 
de zomer. 
December is een maand van reflectie. Wat was goed in 2025, wat neem je mee naar 2026? Wat wens 
je in 2026 te verbeteren, te veranderen, te bekomen…? 
Herinner je in deze donkere dagen dat het Licht in jou wacht om weer helder te worden. 
Laat het Licht schijnen naar alles en iedereen om je heen. 
 
Het zij zo ! 
In Licht, liefde en Heilige Klank, 
Thaïs Denise 
 
Conform de nieuwe Europese Privacywetgeving AVG (GDPR) die in werking trad op 25 mei 2018, 
past vzw Xochipilli de regelgeving strikt toe om persoonsgegevens optimaal te beschermen. 

Voor meer info lees onze privacyverklaring op www.xochipilli.be. 
U vindt de privacyverklaring terug onderaan de homepagina. 

Klik op “PRIVACYVERKLARING” en het bestand opent in een apart venster. 
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INDIVIDUELE HEALING 

Hulp bij rugpijn, schouderpijn, spierpijn, problemen met gebeente 
Stress, slapeloosheid, burn-out, depressie, migraine 

Stemproblemen 
Bewustzijnsverruiming 

Mentale en emotionele problematiek 
Diverse massagetechnieken als ondersteuning bij healing 

Sjamanistische klankhealing 
Aura- en chakra zuivering/balancering 

5 elementen healing 
Coaching/Counselling 

Psycho-Energetica 
Boventoonzang 

Klankhealingsconcert 
Heilige geometrie 

Atlantische healingstechnieken 
Chinese alternatieve technieken 

Gebruik van kristallen en etherische oliën 
Huiszuiveringen (geen demonen) 

GEEN EROTIEK 
GEEN MEDISCH ADVIES/GEEN MEDICIJNEN 
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