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Winter: tijd van reflectie en het koesteren van winterrust.

De dieren doen het: een plekje zoeken, zich terugtrekken, tot rust komen en wachten op de lente.
Ook de natuur toont ons dat je het nu rustiger aan mag doen.

Wintertijd lijkt een synoniem voor winterslaap, maar de natuur werkt ondertussen verder in
haar eigen ritme. Onder de grond gebeurt er allerlei in voorbereiding op de lente.

Net als in de natuur gebeurt er ook veel in onszelf: ons naar binnen keren, rust nemen en
reflecteren.

Een wandeling in het bos kan eveneens ontspannen en zorgt tegelijkertijd voor extra inspiratie
en nieuwe inzichten. Weinig ruimte dus voor somberheid of depressieve gedachten. Ook je
weerstand ondergaat een boost.

Velen zijn vergeten dat ieder van ons deel uitmaakt van de hele mensheid. Sterker nog: wij
dragen de gehele mensheid in onszelf mee. Ook al zijn wij omringd door allerhande
verwoestende krachten, die soms bezit van ons nemen in zwakkere momenten, binnen in ons,
achter ons hart is er altijd stilte en rust aanwezig. Hier vertoeft ook onze humaniteit die zo
ontredderd kan geraken vanwege onzinnig inhumaan gedrag. In deze stilte kunnen wij
tegenwerkende krachten langzaam aan oplossen.

Ons leven is een aaneenrijging van cyclussen zoals blijdschap en verdriet, geboorte en dood,
wanhoop en vertrouwen, zomer en winter, dag en nacht, het zichtbare en onzichtbare. Wij leven
hier op Aarde in een polariserende realiteit. Maar ondanks alle chaos in ons leven als mens op
deze planeet biedt de Aarde ons de zekerheid dat ze blijft draaien, dat ze ons blijft voeden, dat ze
ons licht en duisternis geeft, dat ze ons de gelegenheid biedt het zichtbare en onzichtbare te leren
kennen, dat ze ons warmte en koude leert voelen, dat ze ons kleurcontrasten leert
onderscheiden.

De natuur reageert op ons menselijk gedrag, de menselijke destructie van wat mooi en
natuurlijk is. Ze leert ons verantwoordelijkheid te nemen voor onze daden. Ze geeft ons ook de
kans als mensen van vrije wil ons karma uit te zuiveren.

Echter, het ego zit in de weg bij velen. Aangeleerde patronen zijn sterker dan het verlangen.

Wij zijn allen een afsplitsing van de Goddelijke Almacht. Wij kiezen ervoor op ‘zielen niveau’
onze goddelijke afkomst te herontdekken met vallen en opstaan.

Ieder mens is een uniek wezen met een missie. Zodra je ertoe komt jouw blokkades los te laten
en je vanuit je hart gaat leven, komt er een levensstroom op gang. Door je binnenkant te tonen,
gewoon te zijn wie je bent, toon jij je krachtige zelf aan de wereld, puur en kwetsbaar. Het is je
mind die het geluksgevoel in de weg staat. Alle belemmeringen in jouw wereld bestaan slechts in
jouw mind. Echt geluk is niet te vinden in de buitenwereld, in stromen geld, in
bezittingen,.....maar in je unieke zelf.

Het verlangen naar rechtvaardigheid geldt voor ALLE aardebewoners, alsook de verplichting
om de rechten van ieder mens te respecteren. Veiligheid, waardigheid en solidair samenleven
zijn basiselementen op Aarde.

Vrede is niet alleen iets van het Midden-Oosten, Afrika of waar dan ook. Het begint bij ieder
van ons. Menswording is geen eenvoudige taak.

Laten wij het harmonieuze samenspel van goddelijke energieén in en om ons heen verkennen.



In de voortdurend bewegende energie in ons leven is er één constante: LIEFDE, de sleutel van
aantrekking en manifestatie. Door af te stemmen op liefde, krijg je een dieper begrip van de
onderlinge verbondenheid van alle dingen. Ze is een leidende kracht. Ze is moed en licht.

In onze wereld worden het vrouwelijke en mannelijke als gescheiden, uiteenlopende krachten
beschouwd. Scheiding echter is een illusie. De ware kracht ligt in de eenheid van deze energieén
in ons, waarop het goddelijk vrouwelijke en mannelijke samensmelten tot één. Het gaat erom dit
te integreren, te helen en beide krachten in onszelf te omarmen.

Hoe meer mensen hun trillingsfrequentie verhogen, hoe meer de frequentie van de planeet stijgt.
Maar...er zijn krachten die niet willen dat onze frequentie verhoogt. Integendeel ! Ze willen dat
de wereld in oorlog blijft, in onrust verkeert. Daar profiteren zij van. Hun angst bestaat erin dat
steeds meer mensen ‘wakker worden’, elkaar helen en liefhebben, vrede sluiten en voor elkaar
zorgen. Zij proberen uit angst het huidige keerpunt, waarin wij vertoeven, te stoppen.

Heel belangrijk dus is te blijven groeien, onze energie te blijven verhogen en uit te stralen naar
anderen. Kies voor een definitief keerpunt. Wees een baken van Licht.

De krachtigste manifestatie begint wanneer je verschuift van ‘ik wil’ naar ‘ik ben’. Belichaam
het. Zet obstakels om in kansen, het veranderen van wat je wenst in wie je bent. Wees wie je echt
bent en doe waar je het meest van houdt. Maak gebruik van de scheppende kracht van je
onderbewustzijn. Vorm zo een nieuwe realiteit die aansluit bij je passie.

Er is een grote verschuiving gaande die door de kosmos golft, een golf van transformatie die heel
ons zijn verandert. De subtiele invloed van het onzichtbare spoort je aan om ‘wakker te worden’
en je ware essentie te omarmen.

Stem je af op de frequentie van het Universum, verlicht je pad naar diepere verbindingen en
hogere vibraties. Resoneer met het ritme van de kosmos. Het raakt niet alleen je bewuste
gedachten, maar ook je onderbewustzijn.

Je resonantiekracht versterken helpt je om jouw eigen wonderen aan te trekken en te creéren.
Het helpt je om de kracht van genezing door zelfliefde en mededogen te omarmen en de balans
in je en om je heen te behouden.

Een diepgaande afstemming op het Universum ontstaat door innerlijke resonantie die ware
aantrekkingskracht uitstraalt.

Onze innerlijke ruimte wordt momenteel afgeleid door uiterlijke omstandigheden. Oorlog
veroorzaakt sowieso afleiding.

Een psychopatische elite, afgescheiden van hun zielskern/hoger bewustzijn leidt ons bewustzijn
af door het creéren van spanningen, oorlogen en dergelijke. Maar deze situaties bieden ons de
kans om dieper onszelf als individu en collectief te ontdekken.

Alleen het hogere bewustzijn kan het huidige actieve bewustzijn verdiepen en verruimen.
Verstilling is niet alleen nodig voor jezelf maar ook voor de transformatie naar hogere vibraties
binnen het collectief. Veel goede krachten worden daardoor in staat gesteld om binnen de lagere
dichtere trilling van de Aarde te komen, zonder erin gevangen te raken. Het is een enorme
ondersteuning voor de mensheid en onze planeet.

Verstilling leert jezelf waar te nemen in kracht, ruimte en verbinding. Wacht, wees geduldig,
vertrouw.

Verken jouw vlammetje, jouw vonk wachtend om een geweldig vuur van passie en creativiteit te
worden.

Je bent meer dan je denkt !

Het zij zo !
In licht, Liefde en Heilige Klank,
Thais Denise

Conform de nieuwe Europese Privacywetgeving AVG (GDPR) die in werking trad op 25 mei 2018,
past vzw Xochipilli de regelgeving strikt toe om persoonsgegevens optimaal te beschermen.
Voor meer info lees onze privacyverklaring op www.xochipilli.be.

U vindt de privacyverklaring terug onderaan de homepagina.

Klik op “"PRIVACYVERKLARING"” en het bestand opent in een apart venster.

Contact: Thais Denise Hulsmans



INDIVIDUELE HEALING
Hulp bij rugpijn, schouderpijn, spierpijn, problemen met gebeente
Stress, slapeloosheid, burn-out, depressie, migraine

Stemproblemen

Bewustzijnsverruiming

Mentale en emotionele problematiek
Diverse massagetechnieken als ondersteuning bij healing
Sjamanistische klankhealing
Aura- en chakra zuivering/balancering
5 elementen healing
Coaching/Counselling
Psycho-Energetica

Boventoonzang

Klankhealingsconcert

Heilige geometrie
Atlantische healingstechnieken
Chinese alternatieve technieken
Gebruik van kristallen en etherische olién
Huiszuiveringen
GEEN EROTIEK
GEEN MEDISCH ADVIES/GEEN MEDICIJNEN
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