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IS VREDE MOGELIJK ? 
 
 

 
 
Diverse conflicten, met gewapende strijd, confronteren de mensheid de laatste tijd. De ene partij 
probeert zijn wil aan de ander op te leggen. 
Wanneer er agressie, onderdrukking, dwang en moord tussen twee partijen gebruikt wordt, betekent 
dit dat de communicatie tussen mensen/groepen heeft gefaald. De mensen zijn niet in staat geweest 
om elkaar te aanvaarden, te begrijpen, te respecteren en tegemoet te  komen. 
In geval van agressie is er meestal sprake van miskenning. De agressor voelt zich veelal miskend door 
de andere partij. Men voelt dat het eigen bestaansrecht bedreigd wordt en valt de ander aan. 
Ook kan het zijn dat het bestaansrecht echt op het spel staat. Het kan eveneens een aanname zijn als 
gevolg van een ander onopgelost trauma dat op een derde partij geprojecteerd wordt. 
Het kan zich afspelen tussen individuen, groepen en volkeren. 
Als een individu in strijd is met zichzelf, is er in de innerlijke strijd van de persoon die zich slachtoffer 
voelt een ander deel dat als dader fungeert. Als men er met zichzelf niet uitkomt, zal men proberen het 
onopgeloste conflict in de buitenwereld te verwerken. Doch, dat lost meestal niet de achtergrond van 
de confrontatie op. 
Meestal ligt de essentie van conflicten bij zelfveroordeling. Als een kwetsbaar en minder ontwikkeld 
deel van jezelf wordt miskend en aangevallen, resulteert dit in een innerlijke oorlog om dit beperkte 
deel weg te krijgen. 
Dat lukt veelal niet en het veroordelend deel voelt zich genoodzaakt het veroordeelde aspect  te 
moeten accepteren. 
Het uiteindelijk omarmen van je veroordeelde kind of deel van je zelf, leidt tot het openen van het hart 
en het ontplooien van onvoorwaardelijke liefde. 
 
Bij een hoog individueel en maatschappelijk bewustzijn, gebaseerd op liefde en respect, zal het 
onderlinge vertrouwen groeien. Samenwerking zal een opbouwproces tussen  groepen en volkeren 
stimuleren. 
Bij een lager collectief bewustzijn wantrouwen mensen elkaar. Als men niet zeker is van het 
bestaansrecht en de vervulling van basisbehoeften, ontstaat een overlevingsgedrag ten koste van 
elkaar. Heersende groepen verdedigen hun zaken met geweld, zelfs ten koste van basisbehoeften en 
het leven van anderen. Men is bang voor elkaar. De machtigen zijn bang hun macht en privileges te 
verliezen en zelf gekwetst te worden.                    
Als de kwetsbaren niet gehoord worden, eisen deze hun recht op door middel van geweld. In sommige 
landen leidde dit tot een meer democratisch systeem. In andere landen is dit proces nog gaande, denk 
aan de rechten van vrouwen t.o.v. mannen. 
Ook internationaal merken we een vergelijkbaar proces. 
In meer ontwikkelde landen qua infrastructuur, middelen en welvaart  hebben individuen meer rechten 
en vrijheden, onderwijs en gezondheidszorg in dienst van de burgers en van het land. 
In andere landen heerst nog steeds armoede en onrecht. Internationale verhoudingen houden dit in 
stand. Landen, politieke systemen en culturen zijn bang voor elkaar, bang om gedomineerd te worden 
en hun levenswijze te moeten veranderen, om waarden en normen van een cultuur of religie opgelegd 
te krijgen of hun vrijheden en bestaansrecht te verliezen. 
De verschillen van de één vormen een bedreiging voor het bestaan en de identiteit van de ander. 
De uitdaging nu is dat mensen onderlinge verschillen leren waarderen. 
Leren ontdekken wat men elkaar te bieden heeft door een verdiepte communicatie aan te gaan. 



Om wereldproblemen op te lossen moeten mensen leren samenwerken en een gemeenschappelijke 
wereld bouwen in balans met elkaar en met de natuur. 
Het vrouwelijke is daarbij essentieel om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. Het vrouwelijke 
brengt de mensheid terug naar liefde en respect voor elkaar, naar gelijkwaardigheid tussen mensen en 
met de natuur. Het opent de weg naar vertrouwen en overgave, lost angsten op en schept een basis 
voor een hogere beschaving. 
Wanneer het vrouwelijke en mannelijke elkaar terugvinden en gaan samenwerken, zal de mensheid de 
kracht van de verschillen omarmen en ze aanwenden voor een gelijkwaardige, liefdevolle en 
respectvolle samenleving. 
“Israël is een heilig land voor de gehele mensheid. Hier bevindt zich een energiewortel die de 
verbinding tussen hemel en aarde tot stand brengt. Deze wortel bevordert de integratie tussen dualiteit 
en eenheid. Door de hogere trilling  die hieruit voortvloeit worden bewuste en onbewuste spanningen 
geactiveerd bij de bewoners van deze regio. Deze spanningen hebben te maken met het omarmen van 
het eigen bestaansrecht, het oplossen van individuele en collectieve zelfveroordelingen  en het openen 
van het hart naar zelfliefde en zelfacceptatie voor zichzelf en elkaar” (aldus Maria Magdalena, Jezus, 
Maria en Jozef). Spanningen van over de gehele wereld werken zich in deze regio uit. 
Heling van landen, volkeren en individuen gebeurt door heel de kosmische wereld. Zij begeleiden de 
mensheid in dit conflict naar een bewustzijnssprong. 
 
Als jij je verloren voelt in deze maatschappij, is dit een oproep om terug te keren naar je innerlijke 
ZELF. Je bent niet in harmonie met je ware essentie. 
Wordt jouw staat van ‘Zijn’ bepaald vanuit het lichaam, vanuit zorg, angst, paniek ? 
Of is jouw staat van ‘Zijn’ op het NU gericht ? 
Dit laatste bereik je door het loslaten van angst, twijfel en onzekerheden. Dan vloeit er geen energie 
meer weg naar dingen die je niet meer nodig hebt. Het ouder worden is prettiger dan. 
Vergelijk met de bomen en de ganse natuur. 
Bomen worden meestal heel oud. Het loslatingsproces – het vallen van de bladeren – brengt hen in een 
gebalanceerde staat. Die gebalanceerde staat van ‘Zijn’ bekom je het best door contact met de natuur. 
Waar vloeit jouw energie weg ? Wat dient je niet meer  ? 
Wat kun je loslaten ? 
 
Innerlijke bevrijding is een proces van volledig jezelf te zijn, los van verwachtingen… 
Vertrouwen in wie je bent en waarin je gelooft. Neem de ups en downs er maar bij. 
Belangrijk hierbij is de verbinding en uitwisseling tussen het aardse en goddelijke, het mannelijke en 
vrouwelijke, de wijsheid en de magie met de moderne wetenschap. 
Alles is met elkaar verbonden. 
Je hebt de keuze uit licht en liefde of duisternis en angst. 
Als ziel zijn we steeds meer in staat om op een intelligente en doelgerichte wijze deel te nemen aan de 
evolutie die met een grondtoon van liefde elke levensvorm wil zien openbloeien. 
 
Wandel in de natuur, inventariseer. 
Kies je voor actie of gewoon voor ‘ZIJN’ ? 
‘ZIJN’ is de hoogste staat van bewustzijn. 
 
Het zij zo ! 
In Licht, liefde en Heilige Klank, 
Thaïs Denise 
 
Conform de nieuwe Europese Privacywetgeving AVG (GDPR) die in werking trad op 25 mei 2018, 
past vzw Xochipilli de regelgeving strikt toe om persoonsgegevens optimaal te beschermen. 

Voor meer info lees onze privacyverklaring op www.xochipilli.be. 
U vindt de privacyverklaring terug onderaan de homepagina. 

Klik op “PRIVACYVERKLARING” en het bestand opent in een apart venster. 

 
Contact: Thaïs Denise Hulsmans 

 
INDIVIDUELE HEALING 

Hulp bij rugpijn, schouderpijn, spierpijn, problemen met gebeente 
Stress, slapeloosheid, burn-out, depressie, migraine 

Stemproblemen 



Bewustzijnsverruiming 
Mentale en emotionele problematiek 

Diverse massagetechnieken als ondersteuning bij healing 
Sjamanistische klankhealing 

Aura- en chakra zuivering/balancering 
5 elementen healing 

Coaching/Counselling 
Psycho-Energetica 

Boventoonzang 
Klankhealingsconcert 

Heilige geometrie 
Atlantische healingstechnieken 
Chinese alternatieve technieken 

Gebruik van kristallen en etherische oliën 
Huiszuiveringen 
GEEN EROTIEK 

GEEN MEDISCH ADVIES/GEEN MEDICIJNEN 
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