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Wij bevinden ons in de cyclus van het leven: geboorte en dood. 
De lente-equinox schenkt ons het Licht dat het wint van het duister. Het leven ontwaakt, toont zich en 
groeit: bij planten, plantendelen, jonge dieren en nieuwe geboortes. 
De instroom van energie verbindt je met de diepere dimensie van de natuur en geeft je de kansen om 
de harmonie in jezelf en je gemeenschap te vergroten. 
De elementaire natuurkracht helpt ons om ons te oriënteren, richting te kiezen en te starten. 
Bezin je over de eigenschappen/kwaliteiten die je wil laten groeien in jezelf en belichamen. Stem je af 
op een dier dat spontaan in je opkomt en vereenzelvig je met de kracht van dat dier. 
 
Het uit balans zijn van Moeder Aarde wordt veroorzaakt door het uit balans zijn van de mensheid. 
Individueel en collectief  zijn velen in hun bewustzijn doordrongen met negatieve overtuigingen over 
zichzelf en over het zijn van de mens. In diverse religies en spirituele richtingen wordt de mens als een 
in essentie “fout” wezen voorgesteld. Onze aardse natuur wordt vaak als de oorzaak van deze 
“imperfectie” gezien. Men gaat daarbij voorbij aan de noodzaak van de mensheid om de aardse 
dimensie te verkennen, zo een groeiproces door te maken en ons daaraan over te geven. 
Wanneer wij op Aarde incarneren worden wij geconfronteerd met de dimensie van dualiteit en stellen 
wij ons open voor de ervaring van afgescheidenheid en sterfelijkheid. 
Om je heelheid als geïncarneerd mens te voelen, is het noodzakelijk een totale overgave aan de Aarde 
te voelen. Dit is een weg van overgave en vertrouwen, zelfverkenning en zelfliefde. Dit vraagt vooral 
tijd en geduld plus mededogen voor jezelf en voor anderen. 
Zelfmiskenning veroorzaakt een negatieve spiraal van geweld, ongelijkwaardigheid, armoede en 
miscommunicatie. 
Zelfliefde buigt de spiraal positief om naar eenheid, verbinding en vrede, overvloed, 
gelijkwaardigheid  en het openen van het hart. 
Om de onvoorwaardelijke liefde te herstellen voor jezelf, kun je je hart openen naar wat je bent. 
Accepteer je mindere capaciteiten en geef ze alle ruimte om er te mogen zijn. Ze zijn reflecties van 
een verwaarloosd of ontkend innerlijk kind en andere nog niet geaccepteerde kanten van jezelf. Een 
inhaalproces op gang brengen is mogelijk als die kanten er van jou mogen zijn. 
De beperkingen in jezelf zijn je grote leermeesters in je relatie tot jezelf, met de Aarde en bij het 
openen naar je hart. 
 
Door de ontwikkeling van de mentale kracht boven het hart en boven het lichaam, heeft de mens zich 
als soort boven alle andere soorten geplaatst. Deze starre aanname heeft een grote klimaats- en 
natuurcrisis ontketend, een aardse crisissituatie waarin wij ons nu bevinden, nl. het miskennen van de 
weg van de Aarde als ontwikkelingsweg van de mens naar zijn of haar goddelijke essentie. 
De mens mist veelal de noodzakelijke en essentiële inzichten over het functioneren van de natuur, de 
verbinding met planten en dieren, insecten, mineralen en over de spiritiele wezens die de Aarde 
onderhouden. 
Alleen in verbinding met andere medeplaneetgenoten kunnen wij de weg terugvinden naar harmonie 
en overvloed. Eerst je hart naar jezelf openen en je zijn als fysiek mens omarmen en je daaraan 
overgeven. 
 
In deze Paastijd wordt de Christus in het collectieve en individuele bewustzijn van de mens opnieuw 
bekrachtigd en extra toegankelijk gemaakt. Deze liefde zet het aanwakkeren van het innerlijk licht in 



gang. Doch, je donkere creaties hebben je ook een boodschap te brengen. Ze vertegenwoordigen jouw 
gebreken en je ontwikkelingspunten, de aspecten van God die jij nog niet hebt kunnen onthullen, en je 
tekort aan vaardigheden. Het Licht dat zich aan je persoonlijk bewustzijn openbaart, stelt je in staat het 
Licht van het goddelijke veder in jezelf en in alle aspecten van je leven te herontdekken. Je komt zo in 
een positieve cirkel van ontwaking terecht. 
 
Draag eerst zorg voor jezelf. Voed je lichaam door je te verbinden met de Aarde. Koester je in het 
zonlicht om je geest te voeden. Door voor jezelf te zorgen bekom je de kracht om voor anderen te 
zorgen en je wijsheid te delen. Door voorrang te geven aan zelfzorg gaat ons innerlijk licht helderder 
schijnen en anderen aantrekken die resoneren met jouw energie. 
Essentieel is om ons lichaam, geest en ziel te voeden, zodat we kunnen groeien en bloeien als 
spirituele wezens en de gaven van onze ziel kunnen delen. 
 
Speel jij een actieve rol in de collectieve transformatie ? 
Een transformerende sprong in ons bewustzijn leidt naar een leven van harmonie, mededogen en 
vreugde. 
We staan voor een nieuwe manier van leven dankzij de huidige uitdagende tijden. 
 
Rond de Aarde wordt een gezamenlijk liefdesveld gecreëerd dat ook zijn uitwerking heeft op andere 
universa. Liefdesvelden uit andere universa stromen ook naar ons sterrenstelsel. 
In ons sterrenstelsel maken spirituele genezers hun opwachting. Genezers uit andere sterrenstelsels 
dus. Tussen de verschillende universa bestaat een grote uitwisseling als het gaat om het helen van de 
Schepping. 
 
Weet dat bij verandering van energie vijf kwalen zich voordoen, nl. vermoeidheid, achteruitgang van 
de ogen, geheugenstoornissen, evenwichtsstoornissen en gewrichtspijnen. Doordat de aardefrequentie 
verhoogt, verhoogt onze frequentie evenzeer. Gevolg: een ijl gevoel. 
 
Wereldleiders worden in hun ego geraakt. Hun macht en controle is van jarenlange voorbereiding. 
Hun systeem kan niet direct instorten, maar ze voelen wel de tegenkracht van vele groepen. Hun 
macht brokkelt af ! Gevolg: momenteel nog meer controle. 
Vertrouw 100% op de nieuwe Energie. 
Het liefdesveld zal overwinnen ! 
 
Het zij zo, 
In Licht, Liefde en Heilige Klank, 
Thaïs Denise 
 
 
Conform de nieuwe Europese Privacywetgeving AVG (GDPR) die in werking trad op 25 mei 2018, 
past vzw Xochipilli de regelgeving strikt toe om persoonsgegevens optimaal te beschermen. 

Voor meer info lees onze privacyverklaring op www.xochipilli.be. 
U vindt de privacyverklaring terug onderaan de homepagina. 

Klik op “PRIVACYVERKLARING” en het bestand opent in een apart venster. 
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INDIVIDUELE HEALING 

Hulp bij rugpijn, schouderpijn, spierpijn, problemen met gebeente 
Stress, slapeloosheid, burn-out, depressie, migraine 

Stemproblemen 
Bewustzijnsverruiming 

Mentale en emotionele problematiek 
Diverse massagetechnieken als ondersteuning bij healing 

Sjamanistische klankhealing 
Chakrahealing 

Coaching/Counselling 
Psycho-Energetica 

Boventoonzang 
Klankhealingsconcert 



Heilige geometrie 
Atlantisch healingtechnieken 

Chinese alternatieve technieken 
Huiszuiveringen 
GEEN EROTIEK 

GEEN MEDISCH ADVIES/GEEN MEDICIJNEN 
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